
Slotgebed  

Wij danken U, God,  

voor de wijzen uit het oosten  

die ons voorbeeld zijn om steeds onze eigen 

ster te volgen naar U toe. 

Die ons leerden dat na ieder oponthoud  

Gij terug te vinden zijt. 

Wij danken U voor allen die vandaag  

met de steun van de wetenschap  

en de kracht van het geloof  

een ster ter beschikking stellen  

om U te vinden in deze over-verlichte wereld. 

Amen. 

 

Lied  Drie koningen groot van macht 
Drie koningen groot van macht,  
reizen bij dag en nacht  
door bergen, bos en dal  
om te zoeken in de hoeken,  
door bergen, bos en dal,  
om te zoeken de Heer van al.  
 

Gaspard, Melchior, Balthazar,  
drie koningen al te gaar,  
gingen al met ootmoed,  
met offerande, wierook branden,  
gingen al met ootmoed,  
met offeranden naar 't kindje zoet. 
 

Zoete kindje, weet gewel,  
in deez' winterkoude fel,  
wie dat er voor de deure staat?  
't Zijn drie koningen met beloningen,  
die dat er voor de deure staat.  
Zeg dat ze naar binnen gaan.  
 

Mededelingen 

 

Zending en zegen 

 

Welkom op de impulsavond,  
nieuwjaarsreceptie  
van onze geloofsgemeenschap  
op vrijdag 12 januari 2024  
om 19u30 in onze feestzaal Ons Huis.  
"Wijze en andere vertellingen",  
door Frank Degruyter, 
als hoop  
voor het nieuwe jaar 2024  
Natuurlijk ook een drankje 
en een knabbel  
om elkaar veel goeds  
toe te wensen.  
We hopen dat je erbij bent!  

 

Lied  1 en 3 strofe samenzang  

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Betlehem. 
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren. 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 
De hemelse eng’len, riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
O, kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd’ in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte. 
Komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden,  
komt laten wij aanbidden, die Koning. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openbaring van de Heer B-jaar 
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Zoek de juiste ster 



Welkom 

Vandaag worden we uitgenodigd om  

net als drie wat mysterieuze mannen van toen,  

op zoek te gaan.  

Ze spreken inderdaad wat tot de verbeelding,  

die ‘drie koningen’ of waren het wijzen? 

Ze kwamen van ver, op zoek naar een koning  

en een ster wees hen de weg. 

Zij hadden het lef om voor die zoektocht  

hun vertrouwde omgeving te verlaten.  

Die wijzen lieten zich niet van de wijs brengen, 

zelfs niet door de groten der aarde  

en uiteindelijk vonden ze die koning  

in een kleine stal.  
 

 

Gebed om nabijheid 

Heer, meer dan 2000 jaar geleden  

trokken wijze mannen op zoek naar het licht. 

Ze gaven niet op, hoe dwaas hun onderneming  

op sommige momenten ook leek. 

Wij bidden U: dat ook wij de moed  

niet opgeven in wat we doen of hopen. 

 

Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 

Christus, die wijzen waren geen Joden  

zoals Maria en Jozef  

en aan een Messias verwachtten  

zij zich al helemaal niet. 

Toch bleven zij de goede richting zoeken. 

Wij bidden U: help ons niet bang te zijn  

voor wat ons te doen staat. 

 

Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 

Heer, de wijzen uit het Oosten lieten zich niet  

misleiden door wat anderen hun wijsmaakten. 

Help ons open te blijven voor U en uw Boodschap 

zodat wij ons niet laten verblinden  

door eigenbelang. 

 

Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 

Gloria 

Gij doet ons een ster zien 

die verder reikt dan deze kerstdagen. 

Gij geeft ons licht zodat we kunnen zien 

dat Gij bij ons zijt .  

Daarom zingen wij alle lof toe aan het kind waarin 

Gij mens geworden zijt. 

 

Il est né le petit enfant 

 

 

 

Gebed om vrede  

Jezus, Gij zijt geboren als een kind van licht 

om ons te leren wat echt leven is.  

Om ons te tonen dat wij in iedereen onze 

vriend kunnen herkennen. 

Om ons te tonen dat wij met iedereen  

kunnen en mogen samenleven  

in liefde en verbondenheid.  

Schenk ons daartoe uw vrede. Amen. 

 

Die vrede van de Heer zij altijd met u. 

En geven wij elkaar een hartelijk teken  

dat wij naar die vrede toe willen. 

 
Inleiding op de communie 

 

Communie 

 

Communielied Suzanina 
 

Een wens bij onze ‘Wondere Ruimte’  
om in stilte te lezen. 
 



Bidden bij brood van leven  

We brengen het brood dat in een vorige viering 

gezegend werd hier in ons midden. 

Verzameld rond dit brood als teken van eeuwige 

liefde en leven willen wij bidden en danken. 

 

De wijzen gingen op weg onder impuls van de 

ster, niet wetend waar naartoe. 

Ook wij zijn steeds op weg,  

vaak niet wetend waar naartoe. 

Gelukkig mogen we van één zaak zeker zijn. 

Waar wij zullen gaan, Jij zult er zijn. 

Soms rakelings nabij, teder zacht,  

soms botsend hard.  

Daarom willen we U danken. 

 

Je zal aan ons voorbijgaan 

als een mens aan een ander mens. 

Je zal bij ons binnenkomen,  

Je zal ons leven doorkruisen. 

Verwacht of onverwacht. 

Altijd weer zal Jij ons je naam toespreken: 

‘Ik ben er voor jou:  

bij Mij mag jij je geborgen weten.’ 

Wees niet bang. Vertrouw. 

Daarom willen we U danken. 

 

Je zal de onvoorziene Gast zijn, 

de vraag om er te zijn voor anderen 

En om liefde te worden 

zoals Jij dat bent voor ons. 

Daarom willen wij U danken.  

 

In die gezindheid zijn we hier bijeen 

om het verhaal van Jezus, jouw evenbeeld, 

verder te zetten met ons leven,  

om zijn woorden door te vertellen, 

en zijn daden van genezing en vergeving  

verder te doen. 

Om net zoals Hem Het brood te delen 

als teken dat we Hem nooit zullen vergeten.   

Dat ook wij de Geest die Hem bezielde 

Over ons laten komen. 

Dat ook wij leven in jouw aanwezigheid. 

Dat Jezus in ons leven herkenbaar wordt. 

 

Onze Vader 

 

 

 

 

 

 

 

Moment voor de kinderen 

Orgel 

 
We luisteren naar het evangelie volgens  
Matteüs en leggen het biddend op ons leven  
 
Toen Jezus te Betlehem in Judea geboren was,  
in de tijd van koning Herodes, kwamen er  
te Jeruzalem Wijzen uit het oosten. …. 
 
VOORBEDE: 

We richten onze blik op de koningen die op zoek 

zijn. 

Ook wij gaan op zoek naar de ster  

maar er zijn zoveel sterren van klatergoud,  

zoveel sterren die overal om ons heen  

zo luidruchtig aanwezig zijn.  

Er zijn zoveel sterren die dwaallichten  

blijken te zijn.  

Wij vragen U God  

toon ook ons de weg naar die Ster  

die het zoekt in eenvoud en nederigheid,  

geboren in een stal, Jezus van Nazareth 

 
Kind ons geboren, zoon ons gegeven.  

God onbedwingbaar,  

Vader voor eeuwig koning van de vrede.  

 
Toen koning Herodes dit hoorde,  
werd hij ongerust en heel Jeruzalem met hem... 
Daarop stuurde hij hen naar Betlehem  
met de opdracht: «Doe een nauwkeurig onderzoek 
naar het Kind. Wanneer u Het gevonden hebt,  
laat het mij dan weten.  
Dan kan ook ik het Kind hulde gaan brengen.» 
 
VOORBEDE: 

We richten onze blik op Herodes. 

Voor allen vandaag die verantwoordelijkheid  

dragen, hier bij ons of verder weg van ons,  

en buiten zichzelf raken  

uit angst dat hun eigen koninkrijkjes van status, 

macht en rijkdom bedreigd worden. 

Voor onszelf.  

Dat ook wij ons niet laten verleiden  

om vast te houden aan datgene  

dat vooral goed is voor onszelf. 

Wij vragen u God.  

Dat wij allen bevrijd raken van wat ons beknelt. 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven… 



Nadat ze naar de koning hadden geluisterd,  
vertrokken ze.  
En kijk, de ster die zij in het oosten hadden gezien, 
ging voor hen uit... 
Ze haalden hun schatten tevoorschijn en gaven 
geschenken aan het Kind: goud, wierook en mirre. 
 
VOORBEDE: 

We richten onze blik op Maria en Jozef  

en de geschenken die ze kregen. 

Wij vragen U, God, voor allen van vandaag  

die letterlijk moeten vluchten  

voor oorlog en geweld om hun leven te redden, 

voor allen die vandaag  

op zoek gaan naar een beter leven.  

Dat zij het goud van vertrouwen,  

de mirre van bevestiging en liefde mogen vinden, 

dat zij de wierook als teken van hulp van zij die 

zich inzetten voor zieken, eenzamen, hongerigen, 

daklozen, vluchtelingen,… mogen ervaren.  

Dat zij zo dezelfde geborgenheid vinden  

als het Kind dat ons is gegeven. 

 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven …   

 
In een droom werden de Wijzen  
door God gewaarschuwd,  
dat ze niet naar Herodes moesten terug gaan. 
Daarom vertrokken ze langs een andere weg  
naar hun land. 
 
VOORBEDE: 

We richten onze blik op de wijzen.  

Wij vragen U God,  

geef kracht aan allen van vandaag 

die het aandurven nieuwe wegen te gaan. 

Dat zij, dat wij,  

blijven verlangen naar een toekomst, 

zoals Gij die voor ogen had, voor allen. 

 

Kind ons geboren, zoon ons gegeven …   

 

Wij vragen U God, 

voor diegenen waarvoor vandaag ons gebed wordt 

gevraagd en voor diegenen  

waarvan we afscheid moesten nemen 

(…) 

Dat zij blijven voortleven  

in onze gedachte en Uw liefde. 

 
Homilie  
 

 

 

 

 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in het leven 

dat mij gegeven wordt  

als enige kans om mens te worden. 

 

Ik geloof in de Vader van dit leven, 

die zin is en de grond van mijn bestaan, 

die hoop en uitzicht is, door alles heen. 

 

Ik geloof in Jezus, 

de mensgeworden God van liefde, 

de ‘mens voor anderen’. 

Hij werd gekruisigd en leeft voorgoed. 

Hij is een mens om nooit te vergeten, 

de Christus voor mensen van alle tijden. 

 

Ik geloof in zijn Geest 

die levend maakt en kracht geeft, 

perspectief en toekomst biedt, 

over alle grenzen heen. 

Hij werkt in mensen 

die nieuwe wegen durven gaan 

en niet ophouden om de liefde waar te maken. 

Ik geloof in een leven in eeuwigheid. Amen.  

 

Offerande 

Driekoningen zingen nooit zomaar.  

Ook de koningen van de Velle die hier vandaag  

bij ons te gast zijn vragen al zingend om een gulle 

gift. Een gift die besteed wordt aan mensen uit de 

eigen omgeving die er nood aan hebben. 

Als je wilt geven  

met behulp van je 

bankapp:  

dat kan met de qr code. 

De misdienaars komen 

natuurlijk ook graag nog 

rond met het mandje 

waarin je de centjes 

kwijt kan. 

 

Met dank bij voorbaat! 

 

Offerandelied  

Geen wieg voor een koning  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


